
TRIANGELTRIANGELTRIANGEL
  113JULI 2018

T
R

I
A

N
G

E
L

 
I

S
 

E
E

N
 

P
E

R
I

O
D

I
E

K
E

 
U

I
T

G
A

V
E

 
V

A
N

 
D

E
 

A
L

V
I

S
 

O
W

N
E

R
 

C
L

U
B

 
N

E
D

E
R

L
A

N
D

 
 

VERSLAG VAN DE FIRE FLIGHT 

NATIONALE OLDTIMERDAG LELYSTAD

ALVIS COACHBUILDERS DEEL 6



2 32

Website: www.alvisocn.com

Voorzitter: A.C. Brouwers
Oostende 28, 5702 NP  Helmond
tel.: 0492-552902
voorzitter@alvisocn.com

Secretaris: A. Hillebrand
Brouwersgracht 33, 1015 GB  Amsterdam
tel.: 020-6241692
secretaris@alvisocn.com

Penningmeester: R. van Tuijl
Tasveld 14, 3402 SK  IJsselstein
tel.: 06-36333159
penningmeester@alvisocn.com
AOCN bankrekeningnr.:
ten name van AOCN,
Den Haag, Nederland.
IBAN: NL32ABNA0514076704
BIC: ABNANL2A
	
Evenementencommissaris: A.C. Brouwers
tel.: 0492-552902
evenement@alvisocn.com

Registersecretaris: H. van der Meijden
Schubertlaan 5, 3723 LM Bilthoven
tel.: 030-2283593
register@alvisocn.com

Redactie: J. van Tongeren
Loenenseweg 87, 6961 CP  Eerbeek
tel.: 0313-416492
redactie@alvisocn.com

Aanleveren van kopij en foto’s:
Per e-mail naar:  redactie@alvisocn.com
Tekst in Word (.doc of .docx). 
Achter elkaar doortypen, geen harde returns 
(omhalen) alleen bij nieuwe alinea.
Foto’s: kleine selectie met foto-bijschrift.
Bewaar als .jpg file, grootte 300 dpi, 
(± 2600 pixels hoog of breed).
Bij veel of grote foto’s:
Via  www.wetransfer.com sturen naar:
redactie@alvisocn.com
en naar  paulvdvelde@artiv.nl

Ontwerp en lay-out: Paul van der Velde

Druk: Editoo
Inleveren kopij en foto’s voor de 
volgende Triangel no. 114
Uiterlijk 3 september 2018

Colofon Inhoud
	
	
	
	

Voorplaat:  
Dit klopt niet!  TB21 van Paul van der Velde 

met Hare op de radiator? De Haas draait zich 
dan ook demonstratief om.Triangel is een uitgave van de 

Alvis Owner Club Nederland

 3  	 Chairman’s Column 

 4  	 Van de redactie

 5	 In Memoriam - Lutz Burchard

 7  	 Evenementenkalender

 8  	 Restauratie Alvis TD21
	 DEEL 2
	 door Hans van der Meijden

10  	 Fire Flight in Limburg	
	 verslag door 
	 Loes Soffers

16  	 Alvis Coachbuilders 6			 
	 Offord & Sons 
	 door
	 Jan Maarten 	
	 ten Bos
	

18 	 Nationale 
	 Oldtimerdag 
	 Lelystad		  	
  	 door 
	 Simon Feenstra

20 	 Facts and figures	
	 3-Litre Saloon 	- door Hans van Hulst

22	 Concours 
	 ‘d Elegance 2018	
	 verslag van 
	 Hans van Tongeren

24 		      Uit de oude doos ...	
			   Memories of a 12-50 stable

26  	 FEHAC nieuwsbrief	

Zomer 2018

Sinds het verschijnen van mijn vorige column is het 
prachtig weer! Ik neem aan dat de meteorologische 
situatie weinig te maken heeft met mijn column maar 
ik vond het eigenlijk wel een passende openingszin. 
Mijn vorige column dateert van beging april! Is het 
weer werkelijk al die tijd mooi geweest? Nee, ik kan 
mij nog goed 2 juni herinneren! Het was toen win-
derig en af  en toe regende het. 2 juni, de dag waarop 
wij afscheid hebben genomen van ons clublid Lutz 
Burchard! Eigenlijk zouden wij als Alvis Owner Club 
op 2 juni kennis gaan maken met de leden van de 
Riley Club Holland. In plaats van naar Vierhouten 
te rijden hebben veel leden hun auto de andere kant 
op gestuurd om aanwezig te zijn bij het afscheid van 
Lutz. De laatste keer dat de meeste van ons Lutz 
hebben meegemaakt was tijdens de Hare Drive, het 
weekend van 7 april in Nuenen. Lutz en Christine 
waren aanwezig ondanks de mobiliteitsproblemen 
van Christine. Voor ons was er geen enkele aanlei-
ding om aan te nemen dat dit Lutz zijn laatste rit met 
de AOCN zou zijn. Veel meer waren wij bezorgd 
om Christine die geplaagd werd door een gebroken 
pols en een breuk in haar bekken. Ik was daarom ook 
onaangenaam verrast toen Jan Maarten mij op 17 
mei in de ochtend belde met de melding dat hij Lutz 
naar de dokter had gebracht en dat Lutz er slecht 
uitzag. De volgende melding van Jan Maarten, aan 
het begin van de avond, sloeg in als een bom: 
Lutz was overleden. Tijdens de afscheidsplechtigheid 
op 2 juni was de AOCN goed vertegenwoordigd. 
Veel leden en ex-leden waren in Den Haag aanwezig 
en hebben op een waardige manier afscheid van Lutz 
kunnen nemen. In deze Triangel is de tekst gepubli-
ceerd zoals tijdens de plechtigheid is verwoord. 
Ook in Den Haag aanwezig was oud-lid Loes Soffers 
(vroeger Wevers). De hernieuwde kennismaking was 
aller hartelijkst. Loes en haar man Antoine werden 
weer, als vanouds, opgenomen in de Alvis-gemeen-
schap. Resultaat van dit weerzien: een nieuw lid. 
Loes en Antoine hebben die dag na thuiskomst 
besloten lid te worden van de AOCN en ..... hebben 
ook direct een Alvis gekocht. Triest, dat wij afscheid 
hebben moeten nemen van Lutz, blij weer een nieuw 
lid te mogen verwelkomen.
C’est  la vie.

Met een vriendelijke groet van jullie voorzitter,

Sommer 2018

Seit der Veröffentlichung meiner vorherigen Column 
ist das Wetter wunderschön! Ich nehme an, dass die 
meteorologische Situation wenig mit meiner Column 
zu tun hat, aber ich dachte eigentlich, es wäre ein 
geeigneter Eröffnungssatz. Meine letzte Column 
stammt aus April! War das Wetter wirklich die ganze 
Zeit schön? Nein, ich kann mich noch an den 2. Juni 
erinnern! Es war windig und ab und zu regnete es. 
Am 2. Juni haben wir uns von unserem Club-
Mitglied Lutz Burchard verabschiedet! 
Eigentlich wollten wir am 2. Juni die Mitglieder 
des Riley Club Holland kennenlernen. Anstatt nach 
Vierhouten zu fahren, schickten viele Mitglieder ihre 
Autos in die andere Richtung, um beim Abschied 
von Lutz anwesend zu sein. Das letzte Mal, das wir 
Lutz gesehen hatten, war während des Hare Drive 
am Wochenende des 7. April in Nuenen. Lutz und 
Christine waren trotz der Mobilitätsprobleme von 
Christine anwesend. 
Für uns gab es keinen Grund anzunehmen, dass 
dieses Treffen für Lutz seine letzte Fahrt mit dem 
AOCN sein würde. Vielmehr machten wir uns 
Sorgen um Christine, die von einem gebrochenen 
Handgelenk und einer Fraktur in ihrem Becken 
geplagt wurde. Ich war daher unangenehm überrascht, 
als Jan Maarten mich am Morgen des 17. Mai mit 
der Nachricht anrief, Lutz zum Arzt gebracht zu 
haben und dass Lutz schlecht aussehe. Der folgende 
Bericht von Jan Maarten am Beginn des Abends 
schlug wie eine Bombe ein: Lutz war gestorben. 
Während der Abschiedszeremonie am 2. Juni war 
der AOCN gut vertreten. Viele Mitglieder und ehe-
malige Mitglieder waren in Den Haag anwesend und 
konnten sich auf  würdige Weise von Lutz verab-
schieden. In Den Haag war auch das ehemalige 
Mitglied Loes Soffers (früher Wevers) anwesend. 
Die erneute Bekanntschaft mit Loes und ihrem 
Ehemann Antoine war sehr herzlich. Ergebnis dieser 
Wiedervereinigung: ein neues Mitglied. Loes und 
Antoine haben sich als Mitglieder der AOCN ange-
meldet und kauften sich sofort einen Alvis. 
Traurig, dass wir uns von Lutz verabschieden 
mussten, froh, wieder ein neues Mitglied begrüßen 
zu können.
C’est la vie.

Mit einem freundlichen Gruß von Eurem Vorsitzenden,

		  Ich danke Martina Brogsitter für die Überprüfung 	
		  und Korrektur meiner Übersetzung.

Chairman’s Column
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Van de redactie

Eindelijk nr 113, ons probleemnummer. Weken te laat. 
Zowel bij Paul als bij mij, viel na een update het lay-
outprogramma weg op onze computer. Na alles weer, 
met veel hulp van buitenaf  opnieuw opgestart te hebben 
werkte het weer, om na het afsluiten niet meer opnieuw 
op te starten ……  weer zelfde probleem …… eindeloos 
zoeken en helaas was alles, ook wat al klaar was voor nr. 
113, definitief  weg …… niet terug te vinden. Bij mij, met 
hulp van Anton, gaat het weer, maar mijn hele bureaublad 
is nu anders en ik kan weinig meer vinden. Hoop, dat het 
gaat wennen ……
Dit keer geen aanbod voor vraag en aanbod, wel de oude 
doos en andere vertrouwde rubrieken.

Het plotseling overlijden van Lutz heeft ons allen zeer 
geraakt, nog jolig aanwezig met toeter en al op de Collse 
Hoeve en dan zomaar ineens ………weg.  

De AOCN gaat verder……. wij maken ons op voor 
Crossing Borders, de Eagle Rally in Augustus samen met 
de Riley Club en  nemen samen met de jongere generatie 
de draad weer op, ons zeer bewust, dat het op onze leeftijd 
in onze wereld zo snel kan veranderen ……
Hopelijk spreken we elkaar weer in Ellecom.

Hans van Tongeren

In Memoriam - Lutz Burchard

Goete abend Herr Prazident, 
kann ik  jou was fragen?
Zo begon Lutz meestal zijn 
telefoongesprek. 

Ondanks zijn langjarig verblijf  in 
Nederland was zijn Nederlandse 
vocabulaire beperkt. Na een paar 
woorden werd het gesprek mees-
tal voortgezet in het Duits.
Ik heb Lutz leren kennen toen ik 
lid werd van de Alvis Owner Club 
Nederland op het moment dat hij 
het penningmeesterschap van de 
club  op zich nam. 
Menigeen hier aanwezig heeft 
Lutz veel langer gekend 
dan ik. André Hillebrand, Mike 
Baker en Manfred Fleischmann 
hebben mij echter kunnen voor-
zien van informatie over het Alvis-tijdperk van Lutz ver 
voor mijn Alvis lidmaatschap.

Hoe is Lutz verzeild geraakt in de Alvis-familie? Op een 
van zijn reizen naar Engeland werd hij van het vliegveld 
afgehaald door Mike Baker, een zakenpartner in het 
Verenigd Koninkrijk, met een Zilverkleurige Alvis TD21 
Saloon series 2.  Lutz was zeer onder de indruk van de 
auto en vanaf  dat moment besmet met het Alvis-virus.
Enige tijd later heeft hij Mike gevraagd of  die hem kon 
helpen met zoeken naar een gelijksoortige TD, het moest 
echter wel een Drophead zijn. In Birmingham werd een 
passende auto gevonden en in stromende regen werd de 
auto opgehaald.  Het begin van Lutz zijn Alvis avontuur. 
Lutz en Mike zijn sinds dien goede vrienden. Lutz noemde 
Mike: (Alvis) Father!
De Alvis Owner Club Nederland is in 1982 opgericht en 
Lutz is in 1983 lid geworden. Lutz en partner waren vaak 
als deelnemers aanwezig bij door de Alvis Owner Club 
Nederland georganiseerde evenementen. Velen van ons 
zullen zich de hoorn van Lutz herinneren! Tijdens meer-
daagse evenementen was het reveille blazen op zijn hoorn 
zijn specialiteit. 
Hij genoot er van om iedereen wakker te maken met een 
kakofonie van hoorn tonen die meer leken op de Last Post 
dan op reveille. De meeste onder 
ons konden zijn optreden wel 
waarderen. De hoorn was ook een 
nuttig accessoire. Wanneer onze 
leden zich niet wilden verzamelen 
voor een briefing of  te ver verspreid 
waren om met stemgeluid te 
bereiken nam Lutz zijn hoorn en 
toeterde net zo lang tot allen zich 
verzameld hadden.		

door Anton Brouwers

Goete abend Herr Prazident, 
kann ik jou was fragen?
So begann Lutz normaler-
weise sein Telefonat. 

Trotz seines langen Aufenthalts 
in den Niederlanden war sein 
niederländisches Vokabular 
begrenzt. Nach ein paar Worten 
wurde das Gespräch meist auf  
Deutsch fortgesetzt.
Ich habe Lutz kennen gelernt als 
ich damals dem Alvis Owner Club 
Nederland beigetreten bin; das war 
der Moment, als er Schatzmeister 
von AOCN wurde. 
Viele hier Anwesende kennen 
Lutz aber schon viel länger als ich. 
André Hillebrand, Mike Baker und 
Manfred Fleischmann konnten 

mir Informationen geben  über Lutz Alvis Zeitraum das 
vor meiner Alvis-Mitgliedschaft lag.

Wie kam Lutz in die Alvis-Familie? Auf  einer seiner 
Reisen nach England, wurde er vom Flughafen von Mike 
Baker, einem Geschäftspartner in England  in einem 
Silberfarbenen Alvis TD21 Saloon Series 2 abgeholt. 
Lutz war extrem beeindruckt von dem Auto und ist seit 
dem mit dem Alvis Virus infiziert.
Einige Zeit später fragte er Mike, ob er ihm helfen könnte, 
einen ähnlichen TD zu finden, aber es musste ein Drop-
head sein. Ein passendes Auto wurde in Birmingham 
gefunden und das Auto wurde in strömendem Regen abge-
holt. Für Lutz war das der Anfang seiner Alvis-Abenteuer. 
Lutz und Mike sind seither gute Freunde. Lutz bezeichnet 
Mike seit dem als (Alvis) Father!
Der AOCN wurde 1982 gegründet und Lutz wurde 1983 
Mitglied.
Lutz und Partner waren oft als Teilnehmer an Veranstal-
tungen des AOCN anwesend. Viele von uns werden sich 
an das Horn von Lutz erinnern! Bei mehrtägigen Veran-
staltungen war das Signal aus seinem Horn seine Spezia-
lität. Er genoss es, alle mit einer Kakophonie von Horn-
tönen aufzuwecken, was sich mehr anhörte als The Last 
Post als nach dem Wecken. Die meisten von uns hatten 

aber Spaß an seinem Auftritt.
Das Horn war auch ein nützliches 
Zubehör. Wenn unsere Mitglieder 
sich nicht für ein Briefing sammeln 
wollten oder zu weit entfernt 
waren, um Rufe zu hören, nahm 
Lutz sein Horn und hupte so 
lange, bis alle sich versammelt 
hatten.
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schap en koffers, onontbeerlijk voor 
een overnachting. Zijn conclusie 
was: te veel ballast. Een tekst vol 
humor en zelf  kritiek. 
Ook tijdens het laatste evenement 
van de Alvis Owner Club Neder-
land de ‘Hare Drive’ in april j.l. 
waren Lutz en Christine aanwezig. 
Voor de meeste van ons Alvis leden 
was dit de laatste keer dat wij Lutz 
gezien hebben!  
Gelukkig had hij zijn hoorn mee-
gebracht en kon hij de weerbarstige 
Alvis leden verzamelen voor de zondag-ochtend briefing. 
André formuleerde het als volgt: Lutz heeft op deze 
zondag van ons afscheid genomen. Tijdens de Hare Drive 
heeft hij de aftocht geblazen.
Ook de deelnemers aan Crossing Borders zullen na zijn 
‘Crossing the last Border’ goede herinneringen aan hem 
bewaren.

Hoe moet het nu verder, zonder Lutz en zonder zijn hoorn? 
Wie gaat er nu voor zorgen dat wij tijdig aan de start 
verschijnen? 

Lutz, wij zullen je missen. 

Lutz war eine auffällige Figur, besonders seine Kleidung 
war immer etwas Außergewöhnliches! Manchmal sah er 
mehr wie ein Schotte mit deutschem Akzent aus als ein 
Deutscher, der in den Niederlanden lebte. Aber zusammen 
mit seinem Alvis passte das alles perfekt.
Neben dem Horn brachte Lutz auch seine eigene Alvis-
Flagge zu den Veranstaltungen mit.
Was uns auch beeindruckt hat, war der riesige Picknick 
Korb, den Lutz damals beim Picknick am Schloss Loeve-
stein mit sich mitschleppte. Ein riesiger Koffer mit einem 
Rechaud und einem zwölfteiligen Komplettservice. 
Es sah aus wie eine Luxus mobile Feldküche!

Trotz der vielen Reisen, die Lutz und Christine unternah-
men und ihren Aufenthalt in ihrem Wohnsitz in Frank-
reich, besuchten sie auch oft die Veranstaltungen vom 
AOCN.  Wir können sagen, dass Lutz und Christine zum 
harten Kern der AOCN-Teilnehmer gehörten.
Sie waren nicht nur auf  nationalen Veranstaltungen 
anwesend, sondern besuchten mit ihren verschiedenen 
Alvis‘s auch andere Treffen in Europa, so wie das Interna-
tional Alvis Weekend in the UK, FIVA World Rally und 
Graber Treffen. Eine besondere Erwähnung betrifft seine 
Teilnahme an Crossing Borders. Seit 2008 der Name eines 
mehrtägigen Treffens von Alvis-Besitzern irgendwo in 
Deutschland. Der Vorgänger von Crossing Borders wurde 
1997 zum ersten Mal organisiert und auch Lutz und 
Christine waren damals dort vertreten.

Acht Jahre lang bewachte Lutz die Schatzkiste des AOCN. 
Von 2001 bis 2009 war er unser Schatzmeister.

Lutz hatte seine eigene Art von 
Humor, eine fröhliche Note, aber 
oft mit einem kritischen Unterton, 
wobei es manchmal schwierig war 
zu beurteilen, ob es humorvoll 
oder ernst gemeint war. 
Sein Beitrag zum letzten Triangel, 
der Clubzeitschrift des AOCN, ist 
ein gutes Beispiel dafür. 
Lutz schrieb “Warum ist mein 
Alvis so langsam?” Er gibt einen 
Überblick über die Werkzeuge 
und Koffer, die für eine Übernach-

	
Lutz was een markant figuur, vooral zijn manier van 
kleden was altijd wat uitzonderlijk! Soms leek hij meer op 
een Schot met een Duits accent dan op een Duitser die 
in Nederland woonde. Samen met zijn Alvis paste alles 
echter prima bij elkaar.
Naast de hoorn bracht Lutz ook zijn eigen Alvis vlag mee 
naar evenementen. 
Wat ook indruk maakte was de gigantische picknickkoffer 
die Lutz meezeulde tijdens een picknick op Slot Loevestein. 
Een zeer imposante koffer met een rechaud en een twaalf-
delig compleet servies. Het leek wel een hele luxe mobiele 
veldkeuken!

Ondanks de vele reizen die Lutz en Christine maakten 
naast hun verblijf  op hun vaste stek in Frankrijk werden 
ook de evenementen van de Alvis Owner Club Nederland 
wanneer mogelijk bezocht. We kunnen stellen dat Lutz 
en Christine tot de harde kern van deelnemers aan Alvis 
Owner Club Nederland evenementen hoorden.
Echter niet alleen aan nationale evenementen werd 
deelgenomen ook de rest van Europa werd met de Alvis 
bezocht. International Alvis Weekend, FIVA World Rally 
en Graber Treffen.  Een speciale vermelding betreft zijn 
deelname aan Crossing Borders. Sinds 2008 de naam van 
een meerdaagse bijeenkomst van Alvisbezitters ergens in 
Duitsland. De voorloper van Crossing Borders werd in 
1997 voor de 1e keer georganiseerd en ook daar was Lutz 
met Christine aanwezig.

Acht jaar lang bewaakte Lutz de schatkist van de Alvis 
Owner Club Nederland. Van 2001 tot 2009 vervulde hij de 
rol van penningmeester.
Lutz had zo zijn eigen soort 
humor, een vrolijke noot maar 
vaak met een kritische ondertoon, 
waarbij het soms moeilijk was om 
te beoordelen of  het humoristisch 
of  serieus bedoeld was. 
Zijn bijdrage aan de laatste Trian-
gel, het club blad van de AOCN, 
is hiervan een goed voorbeeld. 
Lutz schreef   “Warum ist mein 
Alvis so langsam?” 
Hij geeft een overzicht van gereed-

Evenementenkalender
Wat	 Wanneer	 Waar / Organisator(en)

	
Eagle Rally - AOCN	 12 augustus 2018 	 Veluwe - Hans en Frederike van Tongeren
	
Indian Run - AOCN	 (7) - 8 - 9  september 2018 	 Omgeving Wesel - Duitsland
			   Manfred en Christa Fleischmann

High Tea - AOCN	 25 november 2018	 Noord Holland 
			   Simon en Marijke van Oostveen 

Kennismaking Riley Club Holland	  30 september 2018	 Riley Club Holland
 									         Almelo

Midland Alvis Day	 5 augustus 2018 	 Broughton Castle near Banbury.
			   Contact Rachael on 07818 293489 	
			   email: gunnsat1017@gmail.com	

Scottish Alvis Weekend	 10-12 augustus 2018 	 Based at Airth Castle Hotel near Falkirk	
			   Details John Ratcliffe 01224 863520 
			   email: jcralvishotmail.co.uk

AOCN evenementen:

AOC evenementen:

Naar het afscheid waren enkelen met de 
Alvis gekomen waaronder Mike en Janice 

Baker uit engeland.

tung unverzichtbar sind. Seine 
Schlussfolgerung war: zu viel 
Ballast. Ein Text voller Humor und 
Selbstkritik.
Auch während der letzten Veran-
staltung des AOCN dem ‘Hare 
Drive’ im April. waren Lutz und 
Christine anwesend. Für die 
meisten unserer Alvis-Mitglieder 
war dies das letzte Mal, dass wir 
Lutz gesehen haben! Glücklicher-
weise hatte er sein Horn dabei und 
er konnte damit am Sonntagmor-

gen die widerspenstigen Alvis- Mitgliedern zum  Briefing 
blasen. André formulierte es wie folgt: Lutz hat sich am 
diesem Sonntag von uns verabschiedet. Auf  seinem Horn 
hat er während des Hare Drive zum Rückzug geblasen.
Auch die Teilnehmer von Crossing Borders werden nach 
sein ‘Crossing the last Border’ gute Erinnerungen an ihn 
behalten.
  
Wie soll es jetzt weiter gehen, ohne Lutz und ohne sein 
Horn? Wer wird jetzt dafür sorgen, dass wir rechtzeitig an 
den Start gehen? 

Lutz, wir werden dich vermissen.

Zum Abschied kamen einige mit den 
Alvis, darunter Mike und Janice Baker 
aus England.

6
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Nadat de body helemaal kaal was kwam er zoveel rottig-
heid tevoorschijn dat een veel verder gaande restauratie 
nodig bleek. Zoals op de foto’s te zien is. 
De valances voor en achter waren vast gelast aan de 
carrosserie en na het weghalen hiervan bleef  er niet veel 
over. Deze delen horen met schroeven gemonteerd te  
worden met een biesje ertussen.				  

	  

Het plaatwerk onder de achterlichten moet vernieuwd 
worden (FOTO1). De in Engeland gekochte “valances” 
blijken niet de juiste contouren te hebben en zijn onbruik-
baar (FOTO2).  Floor en André gaan dus nieuwe maken 
die wel passen. 
De bodem van de kofferruimte bleek te bestaan uit over 
elkaar gepopte stukken plaat waartussen veel roest zat, dus 

Restauratie Alvis TD 21 - DEEL 2

chassis nr. 26173  door Hans van der Meijden

1 2

3 5

64
2  De in Engeland gekocht “valances”passen niet.  3  Kofferbodem eruit.    4  Binnenscherm rechts achter krijgt weer vorm.    5  De dorpels zijn 
slecht.    6   Nieuwe dorpels alvast in de primer.

bodem eruit samen het 
aansluitende plaatwerk 
van de binnenschermen 
achter (FOTO 3 EN 4). 
Nu konden de bouten 
waarmee chassis en 
body verbonden zijn los-
geslepen worden.
Na het opkrikken van 
de linker achterkant 
van de body sloot ook 
de linker deur weer 
goed. Dit was een plus-
puntje. 
Terwijl André het hout-
werk bij o.a. de zijramen 
achter aan het vernieuwen is, (FOTO 9) werd alvast veel 
nieuw plaatwerk gemaakt zoals nieuwe dorpels (FOTO’S 
5 EN 6), nieuwe koplamp randen, nieuwe deurplaten, 
nieuwe bodem kofferruimte enz. 
Om het hout bij de achterzijramen (FOTO 7) te vernieuwen 
moet eerst het plaatwerk eruit gezaagd worden, als het 
nieuwe essenhout erin zit kan dat weer teruggezet worden.
( FOTO 8 )

Het klinkt allemaal zo simpel, maar hier wordt echt vak-
werk verricht. Ik had dit zelf  nooit kunnen doen. 
Ondertussen ben ik wel met het eenvoudige werk bezig 
zoals het  opknappen van benzinetank, reservewielbak e.d. 
(FOTO 10). 
Binnenkort wordt een begin gemaakt met het inlassen 
van alle nieuwe stukken (FOTO 11) zodat de carrosserie 
weer een stevig geheel wordt. Pas daarna kunnen body en 
chassis gescheiden worden om het chassis goed te kunnen 
herstellen. De achteras is inmiddels al gedemonteerd. 
Na de vakantie hoop ik zelf  aan de motor te beginnen 
(FOTO 12).

Wordt vervolgd.

87

9

10 12

11

8 Dit moest eruit om het 
onderliggende hout te 

vernieuwen.

9 Nieuw essenhout voor 
onder rechter achterruit.  

10 De benzinetank in 
de afbijt.  

11 Nieuw plaatwerk 
kofferruimte



Fire Flight in Limburg - 8 t/m10 juni

Lieve Alvis vrienden,

Mij is gevraagd een verslag te maken van de 
Fire Flight. Laat ik mij en mijn man eerst even 
voorstellen. De meeste mensen kennen me wel 
onder de naam Loes Wevers. Na mijn scheiding 
in maart 2010 heb ik mijn man Antoine Soffers 
leren kennen, in 2012. Wij zijn in november a.s. 
al weer 4 jaar getrouwd. Antoine was in zijn 
werkzaam leven aannemer. Na de dood van zijn 
vrouw ben ik in zijn leven gekomen en genieten 
we samen van het leven.

Na het trieste overlijden van Lutz, ik had altijd nog contact 
met hun, kreeg ik de rouwkaart van Christine, heb haar 
gebeld wat er toch gebeurd was en gezegd dat we kwamen. 
We zijn er zaterdags samen heen gegaan en tot mijn grote 
vreugde was de Alvis Owner Club Nederland me nog 
niet vergeten. Iedereen was blij verrast me te zien en ook 
Antoine werd hartelijk begroet. 
Antoine vond dit zo leuk, dat toen we ‘s avonds thuis 
waren hij vroeg of  ik het leuk zou vinden om een Alvis 
te kopen en lid te worden. Hij was een beetje bang dat ik 

het teveel zou associëren met Ben. Maar dat zal niet gauw 
gebeuren. Dus direct gegoogeld naar Alvissen, en zowaar! 
Bij Lexclassics stond een Alvis TA 14 drophead coupe. 
Deze is vroeger van Ad van Alphen geweest, later van 
Hans Jung die er bruidsparen in reed, nu is hij van ons en 
zijn we lid!

Nu over naar het verslag van het weekend. Na aankomst 
bij kasteel Elsloo hebben we eerst onze kamer opgezocht 
om daarna heerlijk op het terras elkaar te begroeten en bij 
te praten onder genot van een drankje.
Tegen 18.00 uur een kleine wandeling naar het restaurant, 
een steile maar erg mooie weg omhoog en zo kwamen we 
na ca 15 min. bij restaurant de Conincx aan. We konden 
daar heerlijk buiten zitten en genoten van een smakelijk 
diner. Na afloop in het hotel nog even gezellig buiten 
gezeten.							    

door Loes Soffers

met hernieuwde kennismaking

Zaterdagochtend was er tot tien uur ontbijt en hadden 
we ruimschoots de tijd. Om 11uur vertrokken we voor 
de rit van ruim 100 km. Onderweg kwamen we erg leuke 
dorpjes tegen nog met boerderijen in het dorp met grote 
niendeuren, dit zijn hoge ronde poorten met twee deuren, 
die als je ze open zet voldoende hoog en breed zijn om 
met landbouwmachines door te gaan. En zoals vroeger 
met hoog opgestapelde hooiwagens. 
Soms waren de wegen wel erg spannend en was ik stiekem 

wel blij dat onze Alvis nog in de garage staat om het rem-
systeem na te kijken, pff!  Erg smalle weggetjes die dan 
ook nog eens steil naar beneden of  omhoog gingen, zoals 
je in Limburg verwachten kunt. Ook heel veel kapelletjes 
en kruizen langs de weg, niet verwonderlijk aangezien 
Limburg overwegend katholiek is. 
In Schin op Geul gingen we via een brug over het miljoe-
nenlijntje. De naam is ontleend aan de hoge aanlegkosten 
van het spoorlijntje tussen Schin op Geul en Kerkrade, één 

Kijk ..., zo ziet het er bij Lagonda nou uit ...Ine bereidt ons voor op wat komen gaat.
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miljoen gulden per km! In vergelijking met de miljarden 
euro’s kostende Betuwelijn en de hoge snelheidspoorlijn 
naar Parijs een schijntje, maar begin 19 de eeuw was dit 
een astronomisch bedrag. 
Verder ging het, langs bossen en velden, heuvel op en heu-
vel af, met schitterend weer en mooie vergezichten. 	
	
Bij Slenaken in de buurt gingen we zelfs nog even naar het 
buitenland! België!			 
Maar toch maar weer snel terug naar ons 
eigen mooie Limburgse land! 		

Na ongeveer 66 km kwamen we bij onze lunchplek aan, 
brasserie ‘t Maedje in Noorbeek. 
Er was genoeg plek voor de auto’s, en de lunch stond al 
klaar in de vorm van een buffet. Twee soorten soep, 
lekkere belegde broodjes, drinken enz. 			 
Na de lunch ging de teller op 0, en verder, heel nieuws-
gierig wat er verder nog op ons pad zou komen! 	

	
En ja,weer van die rustieke dorpjes en spannende wegge-
tjes, hoe vindt je ze zo! 
Het eerste akkefietje kwam bij Geulhem, de weg die we 
linksaf  moesten inslaan was afgesloten, Hans van Tongeren 
stond daar om iedereen wegwijs te maken. Er bleek ‘s 
morgens al een tractor met een grote tank erachter gekan-
teld te zijn, de tank was bij iemand tegen de voorgevel 
beland. Er was veel olie over de weg, vandaar dat deze 
afgesloten was. Maar wij mochten erdoor, het zou nog een 
kwartiertje duren dan was de weg weer vrij. 
Niet snel daarna moesten we voor de Geulhemmermolen 

(een middenslagmolen uit 1768 en een korenmolen, met 
als bestemming nu een café- restaurant, en een rijks-
monument) linksaf  en daarna rechts over een bruggetje, 
waar het toch wel druk was! De reden? Het bruggetje was 
2.3 meter breed, en aan de andere kant stond een buiten-
lander met een caravan achter zijn auto die een paar cm 
breder was. Hij had het waarschuwingsbord gezien, maar 
dacht dat het wel kon. De weg was erg smal, hij kon en 
durfde niet achteruit, dus opstopping! Anton heeft toen 
met een paar anderen de caravan losgekoppeld, gedraaid, 
en de auto er weer voor zodat iedereen zijn weg weer kon 

De meters hoge houten ‘hare’ dook plotseling naast 
de weg op!
De beeldentuin in Houthem bij Landgoed  
St Gerlach bevatte  prachtige en bijzondere 
kunstwerken.

Wachten, wachten, tot de olie op de weg was opgeruimd.

Lunch bij ‘t Maedje.

File ... caravan te breed ... De prachtige St. Gerlachuskerk (de enige kerk in barokstijl in Nederland!), rijk  versierd zoals het hoort.
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vervolgen, Het was erg grappig vond 
ik, vooral de reactie van sommige erg 
ongeduldige mensen! 

Na 39 km kwamen we weer bij 
kasteel Elsloo aan. Al met al was het 
een prachtige zonnige dag met een 
fantastische rit! Ine en Jean, ik weet uit 
ervaring hoeveel werk het is om een 
rit uit te zetten, een hotel en lunch-
pauzeplek te vinden, waar ook nog 
eens zoveel oldtimers kunnen staan. 
Nogmaals onze dank hiervoor! 
De finish was tegen 16.30, heerlijk 
weer op het terras bijkomen onder het genot van een 
drankje en bijpraten over alle belevenissen.

Het diner werd deze avond opgediend in het kasteel, waar 
we jammer genoeg niet op het terras konden, dus de 	
deuren maar opengegooid! We hebben heerlijk gegeten	

	
	
en gedronken! Om daarna nog een 
tijdje op het terras af  te koelen en 
natuurlijk Ine en Jean uitbundig te 
bedanken voor het mooie weekend! 
Ze met bloemen en cadeautjes te 
overladen en toe te proosten, wat 
heel erg verdiend was.

Zondags hebben we na het ontbijt 
afscheid genomen van iedereen en 

uitgezwaaid, daarna zijn Antoine en ik naar Hoogerheide 
vertrokken. 
De groep ging nog naar landgoed st. Gerlach in Houthem 
alwaar ze de Sint Gerlachuskerk bezochten, waar ook 
een museum en beeldentuin waren. Om ongeveer 15 uur 
kwam er een einde aan dit fijne weekend.

	 Hartelijke groeten Loes Soffers
    

Hmm ‘ns kijken, klopt dit allemaal wel?
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Eine Serie über die Firmen, die Autos von unse-
ren Clubmitgliedern mit einer Karosserie ausge-
stattet haben.

Es handelt sich hier um:

OFFORD & SONS

Diese Episode passt chronologisch 
nicht in diese Serie, sondern ist 
eine Hommage an unseren guten 
Freund und treues Clubmitglied Lutz 
Burchard.
Sein geliebter 4.3 Offord passte zu 
Lutz’s Streben nach besonderen 
Objekten von hoher Qualität. 
Soweit es Alvis betraf, musste es 
letztlich ein Pre War 4.3 sein, wovon 
nur insgesamt 170 Stück hergestellt 
wurden.
Mehr als 16 verschiedene Coach-
builders haben auf  diese (Alvis) ex-
klusiven rolling chassis eine Karosse  
montiert - meist von Charlesworth 
(72 Stück) und Vanden Plas (39 
Stück).
Offord belegte mit 12 Stück den 
dritten Platz. Nachfolgend Holbrook 
(10), Mayfair (9), Mulliner (4).

Lutz, unser Perfektionist, fand her-
aus, dass er im Sommer einen Drop-
head - den Offord - fahren musste 
und natürlich auch ein geschlossenes 
Fahrzeug für die etwas frischeren 
Tage im Jahr, das war sein Graber.

Aber jetzt über Offord, offiziell genannt Offord and Sons, 
im Jahre 1791 gegründet. Sie verdienten ihr Geld mit dem 
Bau von Pferdewagen von sehr hoher Qualität. Dies gab 
ihnen das Recht an die königliche Familie in England zu 
liefern. Das Unternehmen war auch verantwortlich für die 
Wartung der unzähligen Kutschen in den Royal Mews, 
den Königlichen Ställen von Buckingham Palast.
Den ersten Schritt auf  dem motorisierten Weg machten 
sie bereits im Jahr 1895, in dem Offord and Sons einer der 
ersten Teilnehmer an Horseless Carriage Ausstellung im 
Crystal Palace war.
Offord hatte sich darauf  spezialisiert, individuelle Karos-
serien, die sogenannten One-Offs  für sehr wohlhabende 
Kunden zu bauen. Leider ging es nicht wie erhofft und im 
Jahr 1923 drohte sogar ein Bankrott.
Das Unternehmen beschloss, um finanzielle Risiken 
zu vermeiden, einige Aufträge an andere Firmen wie 	

Een beknopte serie over de firma’s die onze 
auto’s van een koetswerk hebben voorzien. 
En we hebben het hier over auto’s van onze 
eigen clubleden.

Deel 6 uit de serie betreft:

OFFORD & SONS

Deze aflevering  past chronologisch 
niet in deze serie maar is een eerbe-
wijs aan onze goede vriend en  trouw 
clublid Lutz Burchard.
Zijn geliefde 4.3 Offord paste in Lutz 
streven om bijzondere objecten van 
hoge kwaliteit te verzamelen.
Wat Alvis betrof  moest dat uitein-
delijk een Pre War 4.3 zijn waar er 
in totaal maar ca. 170 stuks van zijn 
vervaardigd.
Zeker zestien verschillende carros-
seriebouwers hebben deze exclusieve 
auto’s van een koetswerk voorzien – 
het merendeel door Charlesworth (72 
stuks) – en Vanden Plas (39 stuks).
Offord kwam op een derde plaats 
met 12 stuks. Hierna nog Holbrook 
(10), Mayfair (9), Mulliner (4) enz.

Lutz, onze perfectionist, vond dat 
men naast een Drophead – de Offord- 
voor rijden in de zomer natuurlijk 
ook een gesloten voertuig moest 
hebben voor de wat frissere dagen in 
het jaar! Dat werd zijn Graber.

Maar nu over Offord, officieel gehet-
en Offord and Sons, opgericht in 1791. Zij verdienden hun 
geld met het bouwen van paardenkoetsen van zeer hoge 
kwaliteit. Dit leverde hen het recht op te mogen leveren 
aan de Koninklijke Familie in Engeland. Tevens was de 
firma verantwoordelijk voor het onderhoud van de talloze 
koetsen in The Royal Mews, de Koninklijke Stallen van 
Buckingham Palace.
De eerste stap op het gemotoriseerde pad zetten zij al in 
1895 als één van de eerst deelnemers aan de Horseless 
Carriage Exhibition in Crystal Palace.
Offord specialiseerde zich in het bouwen van individuele 
koetswerken – de z.g. One Off ’s – voor zeer rijke particu-
lieren. Dit pad ging helaas niet over rozen en in 1923 
dreigde er zelfs een bankroet.
De firma besloot om financiele risico’s te mijden meerdere 
van de bescheiden opdrachten onder te brengen bij derden 
zoals de firma’s Harrison en Carlton.			 

		   Alvis Coachbuilders  -	 deel 6
door Jan Maarten ten Bos

Harrison und Carlton zu vergeben. Diese Autos wurden 
als echte Offords geliefert!
In den dreißiger Jahren baute die Firma Karossen auf  roll-
ing chassis von gehobenen englischen und amerikanischen 
Firmen, so wie Rolls Royce, Bentley, Lagonda, Packard, 
Buick und Chrysler.

Auch versuchten sie, 
Standardkarossen zu ver-
kaufen an Autohersteller 
wie Talbot und Vauxhall,  
wobei der Name Offord 
im Fabrik-Katalog erwähnt 
werden sollte.
Schließlich baute  Offord 
für Alvis Drophead 
Coupé’s (DHC).  In 1936 
3 Stück auf  rolling chassis 
von Speed 25 und dann 12 
Stuck auf  Basis des Modells 
4.3, einschließlich Lutz 
Panzerwagen wie er sein 
Lieblingsauto nannte.
Der Bau von Karosserien 
wurde 1939 abgeschlossen. 
Was blieb, war die Wartung 
aller Fahrzeuge in den 

Royal Mews, sowohl der Pferdekutschen als 
auch aller motorisierten königlichen Fahrzeuge.

Besichtigung Royal Mews: https://www.royal-
collection.org.uk

Danke an Martina Brogsitter für die Überprüfung und Kor-
rektur des deutschen Textes.

Deze auto’s werden dan wel als zogenaamde echte Offords 
afgeleverd!
Zij bouwden in de dertiger jaren carrosserien op de betere 
Engelse en Amerikaanse chassis zoals natuurlijk Rolls 
Royce, Bentley en Lagonda maar ook Packard, Buick en 
Chrysler.
Tevens probeerde men standaard ontwerpen te 
verkopen voor autoproducenten zoals Talbot en 
Vauxhall waarbij de naam “Offord” wel in de fab-
riekscatalogus vermeld moest worden.
Als laatste maakte Offord de Drophead Coupe’s 
voor Alvis – 3 stuks op de Speed 25 in 1936 en 
daarna de 12 exemplaren van het 4.3 model 
waaronder  Lutz zijn Pantzerwagen zoals hij zijn 
favoriete auto liefkozend noemde.
Aan al deze kleinschalige arbeid kwam in 1939 een 
einde en werden  deze activiteiten gestopt.
Wat wel bleef  was het onderhoud aan alle voer-
tuigen in de Royal Mews, zowel de paardenkoetsen 
als de vloot oude en nieuwe statieauto’s.

N.B. The Royal Mews zijn van eind maart tot okto-
ber tussen 11.00 uur en 16.00 uur te bezichtigen.

16 17
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Met een kleine kans op een buitje lijkt het weer 
best redelijk te worden deze dag.
De vorige dag heb ik de 12/50 al op de trailer 
gezet, dus hoef ik die alleen maar op te koppelen 
om te kunnen vertrekken. 
Op zondagmorgen om 6.30 u. “giet it oan”. 

Onderweg in het centrum van Leeuwarden pik ik schoon-
zoon Dennis op. We zijn het eens dat de snelweg naar 
Lelystad voor een 12/50 tourer ideaal is als hij op de trailer 
achter een meer eigentijdse trekauto staat.
In Lelystad verwijzen vriendelijke stuarts ons naar het 
parkeerterrein waar trekauto en trailer gestald kunnen 
worden. Vandaar zoeken we met de 12/50 ons plekje bij 
de stand van de Alvis club. 

Hans van der Meijden, die als eerste aanwezig is, vangt 
ons op en begroet ons; ook de andere enthousiaste club-
genoten arriveren en als snel blijkt dat je binnen de Alvis 
club op zo’n dag niet hoeft te verdrogen of  te verhongeren. 
Bij het aanmelden krijgen we te horen dat we met ons 

nummer in de Classic Car Tombola een prijs hebben ge-
wonnen, die na 16.30 uur kan worden afgehaald. 
Verder worden we voorzien van een lunchpakket, con-
sumptiebonnen, een rally bord met tie wraps en een grote 
kartonnen lekplaat. Door de stevige wind werkt de plaat 
als zeil en waaien we terug naar de auto waar we “auto 
arrest” krijgen om eventuele vragen van de jury te kunnen 
beantwoorden tijdens de zgn. staande presentatie.
Bij de jury blijkt serieuze interesse te zijn voor de origina-
liteit van de auto. De motorkap moet open en het interieur 
wordt bekeken. Op de vraag: “Hoe lang is deze auto in uw 
bezit?” vertel ik hen dat The Hare al 65 jaar in mijn bezit 
is, maar dat ik pas 3 jaar geleden de tourer in Engeland 
heb kunnen kopen.

We zijn er inmiddels aan gewend dat het haasje onophou-
delijk wordt gefotografeerd. Aziaten willen (natuurlijk) 
een selfie vóór de auto. Door de aanwezigheid van andere 
clubleden is er ruimte en tijd om ook even over het terrein 
te zwerven en te genieten van al het moois dat er te zien is. 
In de middag wordt er voorafgaand aan een korte rit in de 
omgeving van Lelystad een “ rijdende presentatie” voor 
de jury gehouden. Omdat we als Alvis club onze auto’s 

Nationale Oldtimerdag Lelystad
zondag 17 juni

door Simon Feenstra

Guur en soms nat was het wel ...
Onder: prachtige Lagonda techniek

op leeftijd presenteren, geeft dat de speaker kans om de 
ontwikkeling van de Alvis in modellen en techniek 
te bespreken. Na terugkomst van de korte rondrit wacht 
ons een verrassing: de jury laat weten dat we in de prijzen 
zijn gevallen en verzoekt ons om de auto naar de winnaars-
straat te rijden om de eerste prijs in de klasse C (auto’s van 
1919 – 1930) in ontvangst te nemen! 
De prijs is naast een penning ook een grote wisselbeker en 
een magnum champagne; behalve deze officiële prijzen 
krijgen we ook nuttige en smakelijke cadeaus zoals een 
doos met cleaners en poetsmiddelen, een mand vol kaas 
en wijn, een bos bloemen en een tas met tijdschriften. 

Bovendien een uitnodiging om met onze Alvis naar het 
Concours d’Elegance op Het Loo in Apeldoorn te komen. 
Bij het afmelden krijgen we ook nog de tombola prijs 
die bestaat uit een tas met afbakbroodjes en een tas met 
diverse zakken chips. 
Een beetje overdonderd door alle spontane belangstelling 
en complimenten en een kofferbak vol cadeautjes laden we 
de 12/50 weer op de trailer.

We hebben goede herinneringen aan een enerverende en 
plezierige dag met gastvrije clubleden en onverwachte 
resultaten! 

Beetje overdonderd: eerste prijs 
in de klasse C

Behalve de 12/50 waren ook de 
TF21 van Hans van der meijden 
en de Alvissen van Frederike, 
Hans van Tongeren en Rob van 
Tuijl aanwezig.

Zeer veel leuks en interessants 
viel er te zien. 
Bijvoorbeeld linksonder dit 
Fordje met fraaie ‘His masters 
Voice’ carosserie, deze stoere 
Stutz, of deze prachtige kleine 
Wolseley.

Foto’s Hans van der Meijden
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Facts and figures - 3-Litre Saloon

Eens in de 2-3 jaar wordt ik geacht mijn werk-, 
hobby- en studeerkamer op te ruimen.
Zo ook een aantal maanden geleden. 
Ook het Alvis dossier, inmiddels uitgegroeid tot 
een 20 cm dikke stapel papier (de Triangels niet 
meegerekend) moest er aan geloven.

In een map, die ik bij de aankoop van onze Alvis in 2011 
meekreeg, trof  ik tussen de stapels rekeningen een uit het 
tijdsschrift ‘The Motor’ van 16 januari 1952 verwijderde 
pagina aan met de resultaten van de ‘Continental Road 
Test’ van een Alvis 3 litre Saloon.

Een aantal zaken uit deze Road Test wil ik jullie niet 
onthouden.
Allereerst de locatie: de snelweg van Oostende naar Gent!
Waarom België vroeg ik me af  ?
Het betonnen wegoppervlak werd als ‘smooth and slightly 
damp’ omschreven.
De weersomstandigheden waren typisch Engels; koud en 
mistig. En er was sprake van een zijwind.
Gebruikt werd een premium-grade Belgische benzine (van 
de pomp) met een octaangehalte van ca 80.
De testresultaten betroffen o.a. acceleratie, topnelheid, 
remvermogen en benzineverbruik.		

	  
Dit alles valt te lezen op de hiernaast afgebeelde pagina.
Met betrekking tot het benzineverbruik: een gemiddelde 
van 19,5 m.p.g. (6,9 km/l) werd tijdens de test geregistreerd.

Zaken die mij verder opvallen in het testrapport: de prijs 
en de informatie over het onderhoud.
De prijs: £ 1.250,- plus £ 695,- ‘aankoopbelasting’, die 
daarmee ruim 1/3  van de totaalprijs van de auto was.  
Bijzonder ook dat de informatie over het onderhoud in dit 
testrapport gedetailleerd is van de hoeveelheden en typen 
oliën  die voor de versnellingsbak, achteras, stuurhuis etc. 
moeten worden gebruikt tot specificaties van de  Lucas 
lampen.

In ‘Collector’s Car’ van september 1980 wordt ook aan 
bovengenoemd artikel uit ‘The Motor’ gerefereerd bij de 
bespreking van de Alvis TC 21/100 Saloon (‘Grey Lady’ 
model).
Opvallend is dat de totaalprijs van deze uitvoering 
£ 1.821,-  ruim £ 120,- lager is dan de eenvoudigere uit-
voering van de TA Saloon. 
Het verschil werd bepaald door de lagere aankoop-
belasting!

door Hans van Hulst

The Shielder HMLC is a Tracked Armoured load carrier with flatbed 
platform, and is part of the Stormer family of Armoured vehicles, which is 
itself a development of the CVRT range. 

The flat bed can be adapted for a wide range of roles such as logistic 
carrier, bridge layer repair / recovery and towing. 

Built to a high specification the vehicle hull is composed of aluminium 
armour to protect the crew against light fire arms and shell splinters. 

The hull sides are sloped inwards at the bottom to reduce radar signature. 
The hull accommodates 2 personnel, comprising of the driver and 
commander, in a single compartment which has both air conditioning 
and NBC protecting the crew from external contamination. 

Completely restored in 2015
Year: 2004 
Country of Origin: UK 
Brand: Sankey 
Model: Alvis Shielder 
Engine: 6B-275 5.88lt Turbo Diesel 
Mileage (km/mi): 14000 km 
Fuel: diesel 
Weight (kg): 9000 kg 

2006 Alvis Shielder,  High Mobility Load Carrier (HMLC) 
Onderstaand voertuig werd dit jaar via veilingsite 
Catawiki te koop aangeboden. Het werd niet verkocht 
omdat de minimumprijs niet werd gehaald. Schatting was 
tussen € 20.000,- en € 30.000,-.
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Concours ‘d Elegance 2018
29, 30 juni en 1 juli op Paleis het Loo

Dit jaar was het drie dagen lang Concours, het begon 
al op vrijdag en wij waren er met 3 auto’ (2 x Alvis, van 
Frederike en van mij en de Saab Sonnet van mijn zoon 
Erik Jan), om met andere leden van de nieuw opgerichte 
“Veluwsche Oldtimer Club” de wethouder op te halen en 
door de hele Apeldoornse binnenstad te rijden naar het 
Concours terrein van Paleis Het Loo, waar hij de officiële 
opening verrichtte.
 
Zaterdag was het Concours en natuurlijk 
de Sprint Races,  dat was voor ons 3 x 3 
Sprints rijden en Zondag 2 x 3 Sprints. 
Dat is voor mij altijd het leukste onder-
deel van het hele feest, maar we hebben 
ook veel plezier gehad met standhouders 
en vrienden. 
Van de Alvisclub was de belangstelling 
matig dit jaar. Paul en Martin kwamen 
vrijdag al kijken, maar geen leden op 

Hans van Tongeren

Aankomst op de klassieker parkeerplaats bij het Loo. 
Frederike’s Alvis in de plaatselijke “Stentor” bij het 
ophalen van de wethouder in Apeldoorn.
Links de offciele opening door de wethouder.
Hieronder zoon Erik Jan met zijn Saab Sonnet.

het Galafeest zoals anders, een feest wat wij niet willen 
missen, alleen al om de wervelende shows tijden het diner, 
die weer geweldig waren. 
Zondag was het erg druk en warm en toen hebben we 
ook  wel Alvis leden (Joran en Pieter met hele familie) 
ontmoet. Met de uitslag van de Sprint (was 7e geworden), 
was ik zeer tevreden, maar ik moet wel aan de bak met de 
Alvis, die nu wat kuren vertoont na drie  dagen hard werk-
en, stuurspeling begint erger te worden en wat vreemd 
lawaai in de bak met optrekken…, wordt verholpen…
Op naar volgend jaar maar weer.

Fraaie 4.3 litre special van Altena Classics
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it de oude doos . . .
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Regelgeving rond in- of uitvoeren van Erfgoed
Je zou het bijna vergeten... maar er zijn toch echt bijzondere spelregels voor erfgoed. Ook
spelregels die gelden voor mobiel erfgoed.
Die spelregels worden gehandhaafd door de Erfgoedinspectie (EGI) van het Ministerie van
OCW.
En als je er even over nadenkt is dat ook heel logisch. Aan de ene kant verwachten wij van
onze overheid dat zij zich inspant om ons erfgoed te beschermen, maar  dan mag de overheid
van ons als hoeders van het mobiel erfgoed verwachten dat wij ons aan de spelregels houden.
Toch?

Maar waar gaat het om? Stel, je bent eigenaar van een mooi stuk mobiel erfgoed, en je wilt er
mee naar een land buiten de EU. Bijvoorbeeld om er een mooie rit mee te rijden. Of mee te
doen aan een evenement.

Regelgeving rond in- of uitvoeren van Erfgoed
Je zou het bijna vergeten... maar er zijn toch echt bijzondere spelregels voor erfgoed. Ook
spelregels die gelden voor mobiel erfgoed.
Die spelregels worden gehandhaafd door de Erfgoedinspectie (EGI) van het Ministerie van
OCW.
En als je er even over nadenkt is dat ook heel logisch. Aan de ene kant verwachten wij van
onze overheid dat zij zich inspant om ons erfgoed te beschermen, maar  dan mag de overheid
van ons als hoeders van het mobiel erfgoed verwachten dat wij ons aan de spelregels houden.
Toch?

Maar waar gaat het om? Stel, je bent eigenaar van een mooi stuk mobiel erfgoed, en je wilt er
mee naar een land buiten de EU. Bijvoorbeeld om er een mooie rit mee te rijden. Of mee te
doen aan een evenement.

Regelgeving rond in- of uitvoeren van Erfgoed
Je zou het bijna vergeten... maar er zijn toch echt bijzondere spelregels voor erfgoed. Ook
spelregels die gelden voor mobiel erfgoed.
Die spelregels worden gehandhaafd door de Erfgoedinspectie (EGI) van het Ministerie van
OCW.
En als je er even over nadenkt is dat ook heel logisch. Aan de ene kant verwachten wij van
onze overheid dat zij zich inspant om ons erfgoed te beschermen, maar  dan mag de overheid
van ons als hoeders van het mobiel erfgoed verwachten dat wij ons aan de spelregels houden.
Toch?

Maar waar gaat het om? Stel, je bent eigenaar van een mooi stuk mobiel erfgoed, en je wilt er
mee naar een land buiten de EU. Bijvoorbeeld om er een mooie rit mee te rijden. Of mee te
doen aan een evenement.

Of je hebt je voertuig verkocht aan iemand buiten de EU.
Wanneer een voertuig dat behoort tot het mobiel erfgoed tijdelijk of permanent naar het
buitenland verhuist, is er een exportvergunning nodig. Tenminste, als het voertuig ouder is
dan 75 jaar èn meer waard is dan € 50.000,00.

Het aanvragen van zo'n exportvergunning is niet moeilijk en kost ook niet heel veel tijd, maar
het moet wel op tijd aangevraagd worden. Dat scheelt u, en de mensen van de
Erfgoedinspectie, en de Douane, een heleboel werk.

Als er een harde BREXIT komt, is ook voor het bezoek aan een evenement in Groot-
Brittanië een exportvergunning nodig.

Op de FEHAC-website, LINK, staat precies wat u moet doen bij export. En zijn er vragen? Het
FEHAC-secretariaat  helpt u graag verder.
Te bereiken onder: secretariaat@fehac.nl of 085 - 303 4651
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